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Stichting Kind in Oost-Europa is een christelijke organisatie, werkzaam in omliggende dorpen rondom Boekarest.
Wij werken samen met de lokale kerken. Wekelijks wordt er een Bijbelclub en bijles gegeven aan kinderen. Na de
les krijgt men een maaltijd en is er de mogelijkheid om te douchen en schone kleding aan te doen. Verder zorgen
we voor schoolmateriaal, tandarts- en dokterskosten, kleding, medicijnen, hulp bij het opknappen en winddicht ma-
ken van huisjes. We geven maandelijks voedselpakketten en pallets met hout in de wintermaanden. Ook worden
bejaarden— en kindertehuizen bezocht en ‘s zomers zijn er de kinderkampen.

"De klok sloeg negen uur toen de zware
pallets vol verse producten en houdbare
goederen gebracht werden door de
Makro. Het startsein voor een bijzondere
ochtend! Een enthousiast team van
Nederlandse en Roemeense vrijwilligers
stond al klaar om de handen uit de mou-
wen te steken. De taalbarriére viel weg
zodra de eerste tassen geopend werden;
samenwerking en een gedeelde missie
stonden centraal."

"De voorbereiding was viekkeloos: de tafels stonden in een grote cirkel opgesteld, klaar om de stroom aan producten
van de vrachtwagen te ontvangen. In tweetallen liepen de vrijwilligers de route langs de tafels. Tas open, producten
erin, en door naar de volgende post. Het liep als een geoliede machine! Dankzij deze snelheid en teamwork waren
de 250 tassen in recordtijd gevuld en klaar voor vertrek."

Blijdschap in Frumasani

"De eerste 75 tassen en zakken zeeppoeder vonden hun weg naar Frumasani. Het was een weerzien vol emotie.
De kinderen kwamen direct op ons af gerend; ze herkenden ons nog van het zomerkamp! De dankbaarheid bij de
gezinnen was groot. Dankzij de gulle giften van onze sponsors konden we deze 250 gezinnen niet alleen voorzien
van noodzakelijke middelen, maar ook van een moment van hoop en herkenning."
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Een lach en een traan Het bezoek aan de ouderen in de tehuizen was misschien wel het meest ontroerend. We deelden
tasjes uit met drinken, mandarijnen en chocolade, aangevuld met een mooie gedichtenbundel. Het zorgde voor een bijzon-
dere sfeer met bij de bewoners zowel een lach als een traan van ontroering. Het was een moment van echte verbinding.

W

Dank aan onze sponsors

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de steun van onze vele sponsors. Dankzij jullie gulle giften hebben we 250 gezinnen,
vele ouderen en kinderen een moment van hoop en vreugde kunnen geven.

In het bijzonder willen we Barnwood bedanken. Terwijl wij nog in Roemenié waren, ontvingen we van hen het geweldige bericht
dat zij maar liefst 44 pallets hout inclusief het transport wilden sponsoren.

Met grote dankbaarheid kunnen we delen dat dit hout in de eerste week van januari al is uitgedeeld.

De gezinnen, maar bovenal de ouderen, zijn ontzettend dankbaar. Velen van hen zitten vaak in de kou, en deze hulp kwam op
het juiste moment. Namens hen en ons team: hartelijk dank voor deze onmisbare steun!
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