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Stichting Kind in Oost-Europa is een christelijke organisatie, werkzaam in Boekarest en omliggende dorpen.       
Wij  werken samen met de lokale kerken. Wekelijks wordt bijles gegeven aan kinderen en volwassenen. Na de les 
krijgt men een warme maaltijd en is er de mogelijkheid om te douchen. Verder zorgen we voor schoolmateriaal, 
tandarts- en dokterskosten, kleding, medicijnen, waterpompen, hulp bij het opknappen van huisjes. We geven 
maandelijks voedselpakketten en pallets met hout in de wintermaanden. Ook worden bejaarden– en kindertehuizen 
bezocht en ‘s zomers zijn er de kinderkampen.  

 

Nieuwsbrief oktober 2025 

“Een week klussen in Roemenië”   
Begin oktober zijn Coby, Janneke, Gerard, Leen, Piet en  Henk naar Tunari (voorstad van Boekarest) afgereisd om 

gezinnen te helpen met het creëren van een betere woonsituatie.  Nog steeds zijn er schrijnende woonplekken. Ook al 

is Roemenië sinds 2007 lid van de EU, wordt hier weinig aan gedaan. Terwijl de welvaart in algemene zin toeneemt 

wordt het contrast tussen arm en rijk steeds groter.  Achterbuurten en sloppendorpjes komen nog steeds voor. Meest-

al bewoond door Roma (zigeuners).  Er zijn in Roemenië veel vooroordelen over de Roma en het lijkt er op dat men 

die graag in stand houdt.  Het land is 6x zo groot als Nederland met maar 1 miljoen meer mensen (19 tegen 18). Het 

is verdeeld in 41 provincies. Iedere provincie is verantwoordelijk voor huisvesting van haar inwoners. Dat komt niet 

echt van de grond. Wat zij missen is een woningwet zoals in Nederland. In ons land wordt sinds 1901 gewerkt aan 

fatsoenlijke woonruimte voor iedereen. 

Stichting kind in oost Europa pakt situaties aan waar kinderen het moeilijk heb-

ben. Door hun situatie te verbeteren, hoe beperkt ook, komt dat het onderwijs aan 

deze kinderen ten goede. Dat is de basis voor een betere toekomst. Er zijn veel ge-

zinnen die maandelijks een tas boodschappen krijgen. Het klusteam pakt de meest 

schrijnende woonsituaties naar vermogen op om die te verbeteren. Hierbij heeft de 

kerk een belangrijke rol. Zij hebben de contacten, weten waar hulp nodig is.   

Een week is maar kort en toch lukt het om enkele projecten op te pakken. Hierbij 

wordt het team gesteund door dominee Laurentius. Een duizendpoot binnen het 

geheel. Een bouwer niet alleen met woorden maar ook met zijn handen. Bij plaatse-

lijke bedrijven worden de benodigde materialen gekocht. Met platen van geperst 

hout en stalen dakplaten komen we een heel eind.  

Een gezin wonend in een container (door de gemeente verstrekt) had een overdekte buitenruimte met zijwanden van 

gordijnstof. Met de winterkou voor de deur was het dichtmaken de klus. We hadden echter over het hoofd gezien, dat 

de container van de gemeente was en daarom een vergunning was vereist.  

De tweede klus was het opknappen van een woning in een zigeunerdorp. Een gezin met vier kinderen woonde in, wat 

ooit een woning was, maar zonder ramen. Vergelijkbaar met een donker hol. Er werden ramen  aangebracht. Onder 

een partytent werden de voorbereidingen getroffen. Het was een natte en zeer modderige situatie. Het was de bedoe-

ling om ook het dak te repareren, maar de omstandigheden waren te slecht. (De zaterdag er op heeft Laurentius met 

hulp vanuit de kerk het dak gerepareerd en het huis voorzien van een nieuwe voordeur.)  
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De derde klus was goede slaapplaatsen maken voor 6 jonge kinderen van 2 tot 11 jaar? De kinderen lagen op een oud 

matras op de koude grond. Er werden bedden gekocht bij Ikea met alles erop en eraan. Voordat de bedden geplaatst 

konden worden werd eerst een vloer gelegd. 

    

  

 

 

 

 

       

 

En dan is het al weer vrijdag. Tweedagen eerder 

was in het land code rood afgekondigd. Zware 

storm en veel regen waren de oorzaak. Thuis 

blijven was het advies. Gelukkig hadden we in 

en om onze thuishaven enkele klusjes. De vrij-

dag zijn we naar het tehuis voor mensen met 

een beperking geweest, waar we hand en span 

diensten verrichtten. Tegelzetten, net spannen 

en hek verven. Na het winter klaarmaken van 

de tuin om ons huis hadden we een voorspoedige 

vlucht terug naar Amsterdam met een piloot, die 

zijn opleiding was begonnen in Valkenburg.  

 

                                            Het klusteam. 
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