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Het waren weer twee fantastische weken! In juli 
hebben we weer aan ruim honderdzeventig 

kinderen een onvergetelijke week kunnen bieden.

Ons kinderkamp in Roemenië is veel meer dan alleen 
een vakantie. Voor veel van de kinderen die we ont-
vangen, is het een van de weinige momenten waarop 
ze onbezorgd kind kunnen zijn. Het is een veilige 
haven waar ze liefde, aandacht en structuur krijgen, 
ver weg van de vaak zeer moeilijke thuissituaties. We 
doen niet alleen leuke activiteiten, maar geven ook 
belangrijke lessen, gezonde maaltijden en hygiëne 
(tanden poetsen, wassen en schoon ondergoed aan).

Veerkracht en enthousiasme
Het kamp is op een berg en een prachtige groene 
omgeving in Ojasca bij Buzau. De kinderen hebben 
genoten van het knutselen, sport en spel, bingo, 
zwemmen in de rivier, zingen, uitbeelden van Bijbel-
verhalen, film. Er zijn nieuwe vriendschappen geslo-
ten en de kinderen hebben ervaren dat ze waardevol-
le mensen zijn. We zijn enorm trots op de veerkracht 
en het enthousiasme van de kinderen. Hun lachende 
gezichten en dankbare blikken zijn de grootste belo-
ning voor iedereen die betrokken is bij dit project. We 
zien keer op keer hoe kinderen die eerst terughou-
dend waren, na een paar dagen helemaal opbloeien.

Waardevolle knuffels
De simpele momenten, zoals samen lachen tijdens 
een activiteit, het voetballen of samen kleuren en een 
gesprek aangaan. Voor het slapen gaan of tussen-
door een knuffel, zijn vaak de meest waardevolle mo-
menten. Mooi als je weet waar de kinderen vandaan 
komen en ze zo ziet lachen en stralen tijdens zo’n 
kampweek. Dat blijft bij ons hangen. Een wonder om 
te zien hoe flexibel kinderen zijn ondanks alles wat 
ze thuis meemaken. Het jongste broertje van Gaby is 
een beetje autistisch, dat is soms moeilijk maar als ie 
in z’n sas was zocht hij je op en wilde hij even knuffe-
len. Zie hoe hij straalt op de water glijbaan.

Met een volle buik naar school
De maaltijden gaan er ook goed in. Gaby bij ons aan 
tafel kon niet kiezen wat ze op brood moest doen zo-
veel lekkers op haar bord. Dan maar alles erop ham, 
worst, tomaat en kaas daarbovenop drie lepels jam. 
Daarna een boterham met tomaat en chocopasta er-
boven op en genieten maar het mag allemaal.
Ons hoofddoel van deze kinderen is vooral om ze de 
kans te geven om naar school te gaan. David, onze 
Roemeense vrijwilliger, geeft twee keer per week bij-
les om deze kinderen op weg te helpen om uit de ar-
moede te komen. Hij geeft, voor de lessen beginnen, 
met zijn team de kinderen een gesponsorde maaltijd.

Valkenburgs klusteam en Kerstteam
Het Valkenburgs klusteam zal 5 oktober weer naar 
Roemenië vertrekken om bouwvallige krotjes te voor-
zien van het hoognodige om ze voor de winterkou te 
beschermen. Tot nu toe gaan: Gerard van Duijven-
voorde, Piet Franke, Henk Imthorn en Leen de Mooij. 
Janneke en Coby zorgen voor de huishoudelijke 
taken. Vlak voor Kerst zal een ander team tweehon-
derdvijftig gezinnen voorzien van een volle, nuttige 
voedseltas. Ook de ouderen vergeten we niet. We 
bezoeken meestal twee tehuizen en verwennen ze 
met een tasje vol lekkers en een gedichtenbundel. Op 
12 december vertrekken Martin Haasnoot, Gerard van 
Duijn, Jan Willem Dubbeldam, Bas Brunt, Ria Vierber-
gen en Coby Volwater voor deze mooie missie.

Zonder hulp van onze spon-
sors zouden dit kamp en de 
gezinshulp simpelweg niet 
bestaan. Benieuwd naar 
meer foto's, verhalen en de 
laatste updates? Volg ons 
dan op Facebook/Instagram. 
Of via onze website: 
www.kind-in-oost-europa.nl 
Deze wordt binnenkort ver-
nieuwd. Elke bijdrage, groot 
of klein, is welkom en maakt 
een wereld van verschil.
Dankbare groet van het
bestuur en alle vrijwilligers

Onvergetelijk zomerkamp Roemenië


