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Nieuwsbrief oktober 2022 

Stichting Kind in Oost-Europa is een christelijke organisatie, werkzaam in Boekarest en omliggende dorpen. We werken 
samen met de lokale kerken. Wekelijks wordt bijles gegeven aan kinderen en volwassenen. Na de les krijgt men een warme 
maaltijd en is er de mogelijkheid om te douchen. Verder zorgen we voor schoolmateriaal, tandarts- en dokterskosten, kleding, 
medicijnen, hulp bij het opknappen van huisjes. We reiken maandelijks voedselpakketten uit en pallets met hout in de winter-
maanden. Ook worden bejaarden– en kindertehuizen bezocht en in juni en juli  zijn de twee kinderkampen.  

Robbert, Kees, Rick, Peter en Jeroen van basisschool de Burcht uit Valkenburg hebben een sponsorwandeling gelo-
pen van 00:00 uur tot 08:00 uur s ’morgens. De kinderen van groep 8 zijn vanaf 06:00 uur de laatste 10 km mee 
gaan lopen. Dit heeft een mooi en dankbaar resultaat van € 6000 opgebracht. Deze mannen zijn naar Roemenië 
afgereisd om een speeltuin te maken bij een oude fabriekshal waar gezinnen in wonen. Ook zijn 70 tassen met 
voedsel gevuld en rondgebracht. Dit alles in één weekend, een topprestatie! Bedankt mannen en kinderen groep 8! 

Wat een feest was het in Buftea. De mannen van de Burcht plaatsten speeltoestellen voor de kinderen. Ze zijn direct 
door de kinderen en moeders dankbaar in gebruik genomen. Ook is er een school in Frumasani bezocht. Daar zijn 
tassen met schoolmateriaal gebracht. In hetzelfde dorp is ook kleding uitgedeeld. De maatschappelijk werkster van 
deze school heeft de wens om de kinderen elke dag een bekertje melk te kunnen aanbieden. Zij vertelde dat heel 
veel kinderen met lege maagjes naar school komen. Wij als Stichting zouden zo graag willen helpen om dit waar te 
kunnen maken, het liefst met twee boterhammen erbij. Wilt u misschien financieel mee helpen met dit project? 



In de maand november komen de collectanten weer langs de deuren in de KRV gemeente. Ze collecteren voor de 
voedseltassen en voor stookhout. Hulp voor arme gezinnen met kleine kinderen en om ouderen te helpen tenminste 
één kamertje te kunnen verwarmen en een vuurtje te maken om te koken. Het hout is er nu drie keer zo duur en voor 
veel gezinnen niet meer te betalen.  
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Transportkosten zijn twee keer zo duur geworden door de hoge brandstofprijzen. We kunnen daardoor helaas niet 
alles meer innemen. Wat kunt u wel inzamelen?  Winter kinderkleding, regenlaarzen, schoenen voor zowel kinderen 
als volwassenen, sjaals, wanten, mutsen, schone dekbedden, dekbedhoezen, lakens en dekens. 

Veel ouderen hebben het echt heel slecht. Zoals deze 
man links. Hij heeft nog een paar stukjes boomstam en  
hakt het in zijn huis tot kleine stukjes omdat het buiten te 
koud is. Het hout wordt gebruikt voor de kachel die tevens 
dient als kooktoestel. In Tunari, het dorp waar wij werk-
zaam zijn, woont een oudere vrouw die veel zorg nodig 
heeft. Ze woont bij haar zoon in. Hij vertelde dat hij haar 
niet mee naar buiten kan nemen omdat haar rolstoel oud 
en versleten is. De vrouw is ook afhankelijk van inconti-
nentiemateriaal. Een rolstoel en incontinentiemateriaal 
worden niet gratis verstrekt en zijn erg duur om te kopen. 
De zoon heeft hier de financiële middelen niet voor. Wij 
gaan deze vrouw helpen met een nieuwe rolstoel en het 
materiaal welke we vanuit Nederland hebben gekregen 
.Wat zijn we in Nederland toch bevoorrecht dat zulke ma-
terialen wel voorhanden zijn. 

15 oktober hadden we een gezellige avond om onze               
vrijwilligers van 2022 te bedanken voor hun inzet. Dank aan 
C&M schilders die hun mooie kantine beschikbaar stelden 

Vrijwilligers zijn namelijk onbetaalbaar. Dank aan de       
collectanten, klusteam, kampleiding, kerstteam, sponsors 

Toegewijde harten 

Zo’n toegewijd hart als het uwe 
is niet zo gemakkelijk te vinden. 

Er is een bijzonder iemand voor nodig om 
zo vrijgevig en aardig te zijn. 

Zoveel om je medemens te geven 
Is een kwaliteit die maar al te zeldzaam is. 

Toch geef je je tijd en talenten, 
om te delen met allen die het nodig hebben. 

Dus bedankt dat je vrijwilliger bent, 
We zijn bevoorrecht om met je te werken. 

We willen dat je weet hoe gekoesterd je bent, 
Niet alleen vandaag, maar het hele jaar door 
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